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Het levensverhaal van opa Bannink(1883) 

Op de foto uit mei 1941 is mijn opa, Gerard Bannink, 58 

jaar oud. 

Zijn verhaal begint voor mij al veel eerder, tussen 1895 

en1897, toen hij een jaar of twaalf was. In de 

Graafschap-bode van 10 november 1954 wordt een 

terugblik gegeven op de ontwikkeling van de 

Doetinchemse IJzergieterij in Langerak, nu Vulcanus 

geheten. Iedereen die daar werkte, in de buurt 

woonde of er anderszins mee te maken had, noemde 

de gieterij de Hut.  

In een interview met Opa memoreert hij het volgende. 

Als jongen van 12 jaar ging ik al naar de Hut. Mijn vader Jan Hendrik (1867) 

werkte daar immers ook. De toenmalige directeur, een ex marineman, vond 

dat Gerard wat degelijker moest worden opgeleid en stuurde hem naar de 

Marine Kweekschool voor de Zeevaart in Leiden. En zo heeft hij eerst 15 jaar 

gevaren, voordat hij toch weer in de Hut terecht kwam.  

Van de ansichtkaarten die hij naar zijn familie, en vooral naar zijn zus Mies 

stuurde kun je afleiden dat hij eerst op de HR MS De Buffeli (een 

logementschip voor Marine matrozen) is opgeleid en wel als kok. Daarna 

heeft hij op de HR MS Nautilusii (een zeilkorvet) en vervolgens op de HR MS De 

Ruyteriii (een pantserschip) gevaren. De laatste twee, waarop hij in elk geval 

voer van 1905 tot 1912, werden ingezet in de wateren rond Oost-Indië en 

Nieuw Guinea om daar de Nederlandse regering, als koloniale heerser, te 

ondersteunen. Hij bracht het tot sergeant-kok.  

Hij is blijven varen tot in 1912, voor hij op 6 september 1912 toch begon op de 

Hutiv en zich ontwikkelde tot gieterijbaas. Hij bleef daar tot hij op zijn 65ste zijn 

pensioen haalde. Zijn 25 jarig jubileum werd vermeld in de Graafschap-Bode, 

evenals het feit dat hij 40 jaar in dienst was. Hij kreeg een gouden zakhorloge 

met ketting en inscriptie en een erepenning als teken van verdienste. Als 

tegenprestatie bood hij de directie een maquette aan van de Hut toen die in 

1894 in bedrijf werd genomen. 
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Ik herinner me van mijn opa vooral zijn zelfgebouwde stoommachines met 

allerlei toevoegingen in de vorm van draaimolens e.d. Voor zijn kleindochters 

maakte hij compleet ingerichte poppenhuizen. 

Het gezin van Gerard en Fokeltje 

Gerard trouwde op 24 september 1908 met Fokeltje in Den Helder, waarbij zijn 

vader en moeder aanwezig waren en enkele collega’s als getuigen. 

 

 
 

Deze foto kan zijn gemaakt ter gelegenheid van hun 20 jarig huwelijk in 1928, 

waarschijnlijk aan de zijkant van de kerk in Hummelo of bij hun woning. 

De familie lijkt in goeie doen, gelet op de kleding en vooral de schoenen. 

Tussen de beide ouders vlnr Mina, Geertje, Jan, Trui en Allert. 

 

Rond 1916 heeft Gerard zich aangesloten 

bij het apostolisch geloof. Hij trad toe tot de 

Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in 

de Eenheid der Apostelen (HAZEA) uit 1925v. 

Rond 1926 werd hij geroepen tot een 

dienende functie, eerst als voorganger van 

de gemeente Doetinchem en later als 

Herder om meerdere gemeenten te 

dienen. Bij zijn overlijden en begrafenis is 

door de apostel Kamphuisvi stilgestaan bij 

zijn verdiensten, wat ook is vermeld in Militia 

Cristi 1e jaargang, nummer 6, 1 maart 1956. 

Zie de penning met het symbool van het 

kruis en de lichtstralen. 
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De familie van Gerard Bannink (1883) en Fokeltje Andela (1887) in september 

1948. Gerard en Fokeltje zijn dan 40 jaar getrouwd en dat wordt gevierd in 

het huis van tante Trui en oom Henk Peijzel op de Eikenberg in Doetinchem. 

 

 

 

Van links naar rechts achterste rij en de rij daarvoor: oom Dolf (Versteeg) met 

zijn vrouw tante Geertje (dr van brp), oom Henk (Peijzel) met tante Trui (dr van 

brp), oom Jan (zn van brp) met tante Berta, Gerard Bannink (zn van oom 

Jan), Mina (dr van oom Jan), Allert (zoon van brp) met Nans (Naatje) (op dat 

moment in verwachting van haar dochter Nans) en oom Gerrit met tante 

Mina (dr van brp). 

In het midden het bruidspaar Gerard Bannink en Fokeltje Andela,getrouwd 

op 24 september 1908 in Den Helder.  

Voorste rij van links naar rechts: Reinie, zoon van oom Henk en tante Trui; 

Foke, dochter van oom Gerrit en tante Mina; Dolf, zoon van oom Dolf en 

tante Geertje; Gerrie, dochter van oom Dolf en tante Geertje; Bertus, zoon 

van Allert en Nans; Gerard, zoon van Allert en Nans; 

Op schoot van links naar rechts: Folkert, zoon van oom Dolf en tante Geertje; 

Henk, zoon van oom Jan en tante Berta; Allert, zoon van Allert en Nans; Ans, 

dochter van oom Gerrit en tante Mina. 

Folkert zit niet bij zijn eigen moeder, tante Geertje, op schoot maar bij tante 

Trui. Trui is in verwachting van Foke. En het was in die tijd fijn als er een kind 

werd verwacht, maar de buitenwereld mocht er nog geen weet van 

hebben. Nans had geluk want die kon Nans gewoon verstoppen door Allert 

op schoot te nemen. 

Later zijn nog geboren: 
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- Wilma, dochter van tante Geertje en oom Dolf, geb. 1954 

- Foke, dochter van tante Trui en oom Henk, geb. nov 1948 

- Gerrit, zoon van tante Mina en oom Gerrit, geb. 16-06-1951, ovl 26-03-2001 

- Nans, dochter van Allert en Nans, geb. 9-11-1948 

- Cor, zoon van Allert en Nans, geb. 23-04-1955 

 

In 1948 is de familie nog heel hecht. De broers en zussen die in Langerak en 

Doetinchem woonden zochten elkaar vaak op. De kinderen speelden met 

elkaar, in elk geval zondags om de tijd tussen de ochtend- en middagdienst 

te vullen. De familie Weikamp en de familie Versteeg, die beide in Breda 

woonden, kwamen ook vaak over. In elk geval logeerde ik (Gerard 1944) 

daar later als tiener. 

Was de band in 1948 nog hecht, als gevolg van een scheuring in de kerk in 

1954vii viel de familie uit elkaar. De onenigheid was heftig en kon niet op korte 

termijn worden weggenomen. Deze kerkscheuring bestaat tot op de dag van 

vandaag. Maar met het ouder worden neemt soms de mildheid toe en jaren 

later kwamen de families in elk geval weer bij elkaar.  

Hoe het verder gaat met Allert en Nans lees je vanaf het hoofdstuk: ”het 

gezin van Allert en Nans”. 

 

 

                                                      

i http://debuffel.nl 

 
ii http://maritiemdigitaal.nl 

 
iii http://maritiemdigitaal.nl 

 
iv Ruud van Wezel en Bart Sorgedrager, IJzer aan de Oude IJssel, voorjaar 1988 

 
v Gemeente van Apostolische Christenen. www.apostolisch.nl 

 
vi Apostel Kamphuis was destijds de landelijke voorganger van de gemeente van 

Apostolische Christenen in Nederland 

 
vii https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-

Apostolische_kerk_(kerkgenootschap)#Nog_meer_turbulentie 

 


